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Mededelingen door Ouderling van Dienst 
 
Lied LB 146a :1,3 en 4 Laat ons nu vrolijk 
zingen 
Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, heft uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 

 
3.Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in ’t water van de zee. 

 
Hij is de Heer, de trouwe, 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden, 
die geeft Hij alle goed. 
Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand. 
 

Votum en Groet  
 
Lied Lied 146a :5 
Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 
en maakt ons eindelijk vrij. 
 
Inleiding 
 
Avondmaalstekst 
 



Gebed  
 
Zingen Onze vader lied 1006 
Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen.
 
Remonstrantse  Geloofsbelijdenis 2006 :  
Wij beseffen en aanvaarden 
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden, 
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt; 
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht, 
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; 
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben, 
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten. 
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest 
die al wat mensen scheidt te boven gaat 
en hen bezielt tot wat heilig is en goed, 
opdat zij, zingend en zwijgend, 
biddend en handelend, 
God eren en dienen. 
Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, 
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust. 
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd 
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij. 



Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed 
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij. 
Wij geloven in God, de Eeuwige, 
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan, 
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst 
en ons wenkt naar een toekomst van vrede. 
Wij geloven dat wij zelf, 
zo zwak en feilbaar als wij zijn, 
geroepen worden om met Christus en allen die geloven verbonden, 
kerk te zijn in het teken van de hoop. 
Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, 
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt 
om te leven en te sterven en om op te staan, 
in het koninkrijk dat is en komen zal, 
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen. 
Aan God zij de lof en de eer 
in tijd en eeuwigheid 
Amen 
 
Lied: Johan de Heer 382 God enkel licht:1,2,3 en 5 
God enkel licht, 
voor Wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden, 
ziet ons bevlekt, 
met schuld bedekt, 
misvormd door duizend zonden. 
 
Der sterren pracht 
is bij Hem nacht, 
hoe hel zij schitt’ren mogen, 
en wij, belaan 
met euveldaan, 
wat zijn wij in Zijn ogen? 
 
Heer’, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot Uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 
Wil, U ter eer, 
steeds meer en meer 
’t geloof in ons versterken, 
dan zullen wij, 
gereed en blij, 
uit liefde ’t goede werken. 



Instellingswoorden 
lied 975:1 en 2 Jezus roep hier mensen samen 
Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
Diakenen delen brood met Orgelspel 
 
Brood breken met diakenen 
 
Dankzegging wijn  
 
zingen 975:3 en 4  
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn. 
 

Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 

Delen door diakenen orgel speelt 
 
Wijn drinken met diakenen 
 
 
 
 
 
 
 



Diakenen halen bekers op met zingen: 838:1 , 2 en 3 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 

Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 
 

 
Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 
 
Schriftlezing: Leviticus 19,1-2.9-18  
[1] De HEER zei tegen Mozes: [2] ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want 
Ik, de HEER, jullie God, ben heilig.[9] Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet 
tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. [10] En wanneer je bij de 
wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond 
is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie 
God.[11] Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. [12] Leg geen valse eed af als je bij 
mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER.[13] Beroof 
niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. 
[14] Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een 
blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.[15] Wees niet partijdig wanneer je 
rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek 
rechtvaardig recht over je naasten. [16] Breng het leven van een ander niet in gevaar door 
lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.[17] Wees niet haatdragend. Als je 
iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van 
een ander schuld op je. [18] Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief 
als jezelf. Ik ben de HEER. 
 
Lied LB316 het woord dat u ten leven riep  
Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 

Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij  
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 



 
Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 
 

Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 

Hebreeën 9:9-14  
[9] Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht 
die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaaktheid kunnen brengen; [10] 
het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden 
die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. 
[11] Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is 
toebedacht: Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door 
mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – [12] voor eens en altijd het 
hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar 
met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. [13] Want als het 
lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt 
met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, [14] hoeveel 
te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft 
kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood 
leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? 
  
Lied 657: 1,2 en 4 
Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 

Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
Gebeden 
 
Collecten met fluit/orgel intermezzo  



 
Slotlied (staande) 418:1 -3 
God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

2.Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3.Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
Wegzending en Zegenbede 
 
Lied 425 Vervuld van uw zegen  

 


